Mijn nieuwe huis.

Ik ga verhuizen naar mijn nieuwe huis

Ik krijg nieuwe buren, bank en fornuis

Ik ga verhuizen naar mijn nieuwe huis

Nieuw gordijn, nieuwe straat, mijn nieuwe huis
Mijn huis, mijn huis, mijn huis, mijn huis

Ik sjouw de dozen naar mijn huis

Ik haal ze uit de auto, voor de deur

Ik sjouw de dozen naar mijn huis

Gevuld met heel veel spullen voor mijn huis
Voor mijn huis, mijn huis, mijn huis, mijn huis

Ik denk na over mijn huis

Er moet nog heel veel gebeuren wat een werk

Ik denk na over mijn huis

Ik moet nog schrobben, poetsen, wassen in dit huis
In dit huis, dit huis, dit huis, dit huis

Ik lap de ramen van mijn huis

Ze zijn bedekt met een dun laagje stof

Ik lap de ramen van mijn huis

Ik pak de spons en een emmer water in mijn huis
In mijn huis, mijn huis, mijn huis, mijn huis

Ik zet thee in mijn huis

Zet wat water op het vuur van het fornuis

Ik zet thee in mijn huis

Neem wat suiker en wat melk en een koekje erbij in mijn huis
Mijn huis, mijn huis, mijn huis, mijn huis

Ik denk even na in mijn huis

Er moet nog veel gebeuren, wat een werk

Ik denk even na in mijn huis

Ik vraag de buren om wat hulp met mijn huis
Met mijn huis, mijn huis, mijn huis, mijn huis
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Hé, daar gaat de bel van mijn huis

Wie zou dat nou kunnen zijn voor de deur
Hé daar gaat de bel van mijn huis

Ik heb het eigenlijk veel te druk met mijn huis
Met mijn huis, mijn huis, mijn huis, mijn huis

Ik loop naar de deur in mijn huis

Hé, het zijn de buren uit de straat

Ik loop naar de deur van mijn huis

Ik krijg een bloempot met een plant voor mijn huis
Voor mijn huis, mijn huis, mijn huis, mijn huis

Ik rust even uit in mijn huis

Ik heb veel gedaan en ben doodmoe

Ik rust even uit in mijn huis

Ik kijk wat rond en haal diep adem, ik voel me thuis
Het is mijn huis, mijn huis, mijn huis, mijn huis



